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Samen

ITeder uur, elke minuut,
Alle seconden in een dag
Is daar het verlangen of jij
Nog even bij mij mag
Ik zou je nog zo graag
Een kus willen geven
Ik had nog zoveel dromen
Met jou in ons leven
. En soms lijk ik te verdrinken
In de golven van gemis
Gevangen in de pijn van wanhoop
Die nauwelijks te verzachten is
Ik koester de herinneringen
Van jouw aanwezigheid
En vervolg met nieuwe kracht
Mijn levenspad, op weg

Naar samen in de eeuwigheid



Martin van Dam

* 20 februari 1945 't 4 februari 2020

Fennie van Dam-Hulst

Correspondentieadres:
Dunweg Uitvaartzorg, Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp

Martin is overgebracht naar Dunweg Uitvaartzorg, Achterweg 40 te Hoofddorp.

De afscheidsplechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden op woensdag 12 februari
om 14.00 uur in de Parkzaal van bovengenoemd uitvaartcentrum.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Leilindezaal,

Wilt u een herinnering delen of een condoleance achterlaten
ga dan naar de persoonlijke pagina www.dunweg.nl/uitvaart/martin-van-dam



